
Daer is voorledene Dingsdag, den 9 deser, ’s avonts in de Schuyt 

van vijven, varende van Leyden op den Hage, verloren een Sack-Ho- 

rologie, rond van formaet, ende niet heel kleyn, besloten in een Recht 

Segreyne Buyte-kasje, de Sleutel hangende aen een rogt enckel Silver 

Ketentje; hebbende een Silver Binne-kasje, ende op de Plaet gesne- 

den, met Italiaensse Letters, Salomon Coster Hage, loopt op een 

Stale Ketentje, omtrent 28 uren lang : Die het selve gevonden heeft, 

gelieve ’t te bestellen aen de Weduwe van de voorn. Coster, Linne- 

winckelhoudende op de Lange Gracht, in den Hage; ofte aen Wil- 

lem van den Berge, Horologie-maker tot Haerlem, men sal hem een 

goede Vereeringe geven. 

 


